
“Uit het leven gegrepen” 

Een van onze leden vroeg zich af of hij zich later nog wel zou kunnen herinneren hoe het leven van 

alledag ten tijde van de Corona-crisis eruit zag. Dat inspireerde hem tot het schrijven van periodieke 

kronieken. En het vastleggen van gevoelens en impressies in gedichten, van eigen hand of van 

internet geplukt met als titels: “Het leven in tijden van het Corona-virus”, “We hoeven niet te 

hamsteren”, “Over zomertijd”, “Op een virus” en een alternatieve tekst voor het Wilhelmus: 

“Wilhuismus”  

Een bloemlezing uit de kronieken: 

Je bent actiever geworden op onderwerpen als: 

- De krant uitvoeriger lezen: meer beschouwingen over hoe het straks verder moet, maar ook 

op de computer naar Topics gaan (abonnement) voor de meest opvallende titels uit de 

landelijke dagbladen 

- De media meer volgen over de corona-situatie en de zorgen die dat oproept. 

- In de tuin noodzakelijk snoeiwerk doen en nieuwe planten kopen; schrobben van grinttegels 

en tuinmeubels schoonmaken en in de olie zetten. 

- Het buitenschilderwerk controleren en zo nodig bijwerken. 

- In huis opruimen, vriezer en koelkast ontdooien en schoonmaken 

- De schoenen eens een grote poetsbeurt geven. 

- Meer kaarten, brieven en pakketten versturen evenals meer telefoontjes, mails en appjes 

- Verse bloemen kopen om het huis op te vrolijken. 

 

Maar er is minder of geen activiteit meer met betrekking tot: 

- De auto staat zomaar een week ongebruikt buiten. Het Openbaar vervoer voorlopig mijden. 

- Jubilea, bijeenkomsten en verjaardagen die niet door kunnen gaan 

- Sportactiviteiten zijn gestopt, concerten en cursussen afgelast 

- Vakanties zijn geannuleerd met als troost vouchers voor toekomstige vakanties.   

 

Maar ook:  

- Kinderen die bezorgd zijn over de gezondheid van hun ouders en adviseren hen thuis te 

blijven. 

- Vaste wekelijkse ijkpunten zijn weggevallen, waardoor je niet goed meer weet welke dag het 

is. 

- Je verjaardag vieren zonder echt bezoek (allen eventjes en dan nog op 1,5 m afstand), maar 

wel met: veel post, leuke en originele kaarten, mails, e-cards , app’s en telefoontjes.  


